
Invoer: Olifant 

Vergelijking van een vastgepinde olifant - Christen die geen
rekening houdt met beloften uit de Bijbel

Gepinte olifanten
Je hebt vast wel eens de enorme olifanten in een circus bewonderd. Is het je opgevallen dat deze
machtige dieren maar aan een relatief kleine pin vastzitten? Dat is verbazingwekkend. Waarom zijn
deze kolossen vastgeketend aan zo'n belachelijke wasknijper? Je zou denken dat de olifanten zich
gemakkelijk zouden kunnen losmaken en zichzelf bevrijden. Maar waarom proberen ze dat niet?

Hier is het antwoord:

Als baby werden olifanten al aan zo'n pin vastgeketend. Het olifantje had toen nog niet zoveel
kracht en kon zich daarom ondanks alle inspanningen niet bevrijden. Hij heeft het zeker vaak
geprobeerd, maar de wasknijper was gewoon sterker dan hij. Hoe vaker hij tevergeefs probeerde
zich te bevrijden, hoe meer het olifantje zich realiseerde dat hij hulpeloos was. Hij "geloofde" er
steeds meer in dat het hem nooit zou lukken - totdat hij uiteindelijk opgaf. Olifanten hebben een
fantastisch geheugen en dat was nu onuitwisbaar ingeprent: "Deze knijper is sterker dan ik, dus ik
kan er maar beter niet mee knoeien." Toen de olifant ouder werd en de kracht had om los te
breken, probeerde hij het niet eens, want als baby had hij al honderd, misschien wel duizend keer
ervaren dat het zinloos was om weerstand te bieden.

En wij...
Satan probeert ons te boeien met dezelfde strategie als de dierenverzorger de olifanten traint. We
hebben ervaringen opgedaan en geloven nu dat deze een leven lang onveranderlijk zijn. Ik hoor
vaak de woorden: "Waarom zou ik rekenen op beloften uit de Bijbel, ze komen toch niet uit!",
"Waarom zou ik überhaupt bidden, het heeft toch geen zin!" of "Waarom zou ik geloven dat God
mij kan genezen, dat heeft Hij nog nooit gedaan!" We staan Satan toe om onze vrijheid af te
nemen zonder ons daartegen te verdedigen. De olifant zou alleen maar krachtig met zijn
wasknijper hoeven te schudden in plaats van te geloven dat wat hij in het verleden heeft
meegemaakt nog steeds zo is. Dan zou hij ontdekken dat de wasknijper vandaag geen obstakel
meer voor hem is.

Laten we dus de moed hebben om onze haringen te schudden - want Jezus heeft ons
geroepen tot een leven in vrijheid!
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